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“Wat de ‘Aad betreft: zij waren 

hoogmoedig op de aarde, zonder recht, 

en zij zeiden: ‘Wie is er sterker dan 

wij?’ Zien zij niet dat Allaah, Degene 

Die hen geschapen heeft, sterker is dan 

zij? En zij plachten Onze Tekenen te 

ontkennen.”  

(Soera Foessilat: 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Profeet Hoed (‘alayhi salam) 

was van de mensen van ‘Aad. 

 

De ‘Aad waren lange en sterke 

mensen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ze bouwden enorme paleizen 

op hoge plaatsen (heuvels etc) 

en hadden mooie tuinen waar 

ze erg trots op waren. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maar de mensen van ‘Aad 

waren trots op zichzelf en 

bedankten Allaah niet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand is 

machtiger dan 

wij! 

Dank Allah die je 

sterk en krachtig 

heeft gemaakt in 

dit land! 

Alles wat we 

hebben gedaan is 

dankzij onze 

eigen kracht en 

sterkte! 



 

 

 

 

Ze verspreidden het kwaad 

door heel het land en zij 

aanbaden veel afgoden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dus Allaah zond Profeet Hoed 

(‘alayhi salam) om de mensen 

van 'Aad op te roepen goed te 

zijn en alleen Allaah te 

aanbidden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maar de mensen van ‘Aad 

wilden niet luisteren naar 

Profeet Hoed (‘alayhi salam). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Daarom stuurde Allaah een 

donkere wolk met een 

vreselijke wind om de 

ongelovigen te bestraffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De hevige winden bleven 

waaien voor acht dagen en 

zeven nachten, de ongelovige 

mensen van ‘Aad vernietigend. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alleen hun huizen en paleizen 

bleven als een teken voor de 

volken die volgden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allaah redde de Profeet Hoed 

(‘alayhi salam) en de mensen 

die in Allaah geloofden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“En zij werden door een vloek 

in deze wereld achtervolgd 

 (en zo zullen zij) op de Dag 

der Opstanding zijn. Geen 

twijfel! Waarlijk, de 'Aad 

waren ongelovig aan hun 

Heer.  

Weg dus met de 'Aad,  

het volk van Hud.” 

 (soera hud 60) 
 

 

 

 

 



 

Controleer of je de tekst goed hebt begrepen: 

 

 ~ Wie was profeet Hoed (‘alayhi salam)? 

~  Naar wie stuurde Allah profeet Hoed (‘alayhi 

salam)? 

~  Waar riep de Profeet Hoed (‘alayhi salam) de 

mensen naar op? 

~  Wat gebeurde er toen ze niet luisterden naar de 

Profeet Hoed (‘alayhi salam)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


